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INHERINNERING

Wilt u een verhaal over een dierbare vertellen en deze herinneringen delen met anderen? Neem contact op met verslaggever Annette Tromp via a.tromp@ed.nl.

Nicole van Kempen had als
missie anderen helpen

leder levenis een
verhaal dat verteld
mag worden. Naeen
overlijden blijven voor
de nabestaanden de
herinneringen aan
die ene, unieke
persoon. Daar gaat
deze serie over.In
deze aflevering
Nicole van Kempen
(1982-2022).

Annette Tromp
atromp@ed.nl

Eindhoven

icole van Kempen had
als missie anderen hel-
pen. Ze was een echte
verbinder en bracht
mensen en goede ideeén
altijd succesvol samen. Ze werkte
mee aan de gebiedsontwikkeling van
Strijp-S in Eindhoven, zette onder-
nemingen op, en werd uiteindelijk
yoga-teacher. Haar eigen yogastudio
in Eindhoven, waar ze zelf keihard
aan had gewerkt, was net klaar toen
Nicole, 40 jaar oud, plotseling over-
leed.

»Nicole wilde heel graag dat ieder-
een yogalessen kon krijgen, ook
mensen die het niet konden betalen”,
zegt Bart van Sinten, Nicoles grote
liefde. ,,Daarom hebben we haar yo-
gaplatform opengezet voor iedereen,
gratis. Zolang er behoefte is aan de
vele video’s die Nicole heeft gemaakt
blijft de website in de lucht.”

Typerend voor Nicole was dat ze al-
tijd mensen om zich heen verza-
melde, ze had een onvoorstelbaar
groot netwerk. ,Kansen kon ze nooit
laten lopen”, zegt Bart. Stilzitten kon
ze niet, altijd ontstonden nieuwe
ideeén.

,»Bijvoorbeeld het laatste jaar was
het allemaal wat veel geworden en
had ze een paar dagen vrij genomen.
Zag ze dat er ergens een workshop
keramiek werd gegeven. ‘Leuk, dat ga
ik doen’, zei ze. Toen ze na de eerste
keer terugkwam, had ze geregeld dat
ze keramiek en yoga zouden gaan
combineren. Zo was Nicole, altijd
raakte ze in gesprek, en kwam daar
dan wat nieuws uit.”

Nicole groeide op in Mill, had er
een gelukkige jeugd in het gezin van
Antoon en Mientje van Kempen, sa-
men met haar jongere broer Raoul.
Nicole was zeer getalenteerd, en haar
cv is lang en heel divers: van control-
ler tot yoga-teacher. ,,Als ze iets deed,
dan ging ze ervoor”, zegt Antoon.
,»Als klein meisje al slurpte ze alle in-
formatie op, ze leerde heel graag.”
»En ze wilde altijd wat betekenen
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voor anderen”, zegt Mientje.

In 1999 begon Nicole aan een
Heao-opleiding bedrijfseconomie in
Eindhoven, en ging er op kamers wo-
nen. Daarna volgde ze nog een mas-
ter Financial Control en werd ze con-
troller bij woningcorporatie Sint
Trudo; ze was een van de jongsten in
Nederland met deze functie. Ze wist
tientallen miljoenen aan te trekken
voor het kopen van de Lichttoren en
het Klokgebouw.

,»Toen ze een flinke promotie kon
maken, bedankte ze hiervoor”, zegt
Bart. Ze vond zichzelf daar toen te
jong voor, ze was 25. Er kwam vol-
gens haar teveel politiek bij kijken.

Nicole wilde eigenlijk de wereld
rondreizen, maar bleef toch; ze
mocht zich gaan bezighouden met de
gebiedsontwikkeling van Strijp-S.
Dat vond ze geweldig, om weer ziel
proberen te krijgen in die oude in-
dustriéle panden. Haar eerste grote
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project was het opzetten van Urban
Shopper. Maar toen kwam de crisis
en stond Nicole door een reorganisa-
tie op straat.

Koffietentje

Ze wilde met haar collega Dario D’A-
lessandro een koffietentje beginnen,
waar ook soep werd verkocht. Het
groeide uit tot een bedrijf met 25 me-
dewerkers: Onder de Leidingstraat,
het tegenwoordige Coffeelab. Mien-
tje: ,,Het was een hok in het begin.
maar ze gingen schuren, verven, alles
ging ze zelf doen.”

De zaak groeide als kool. Ze was
controller geweest, had ouders met
een eigen zaak. Ze wist heel goed hoe
je een bedrijf runt. ,,We hadden nooit
gedacht dat het zo druk zou worden”,
zei Nicole in 2018 in een interview in
deze krant, toen CoffeeLab na vijf
jaar de zaak overnam. Nooit zat ze
stil, altijd weer op zoek naar andere
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werkte ze
keihard omer
eenmooie
yogastudiovan
te maken

uitdagingen. Haar veelzijdigheid is
enorm: ze deed een HBO-opleiding
over voeding, gebaseerd op een eeu-
wenoude Indiase leer (Ayurveda). Zo
kon ze mensen met (kleine) lichame-
lijke ongemakken of klachten helpen
om via voeding op natuurlijke wijze
een oplossing te vinden. Ook schreef
ze artikelen voor onder andere het
blad Holistic.

Nicole had Bart leren kennen bij
Trudo, toen hij daar een keer met zijn
videoproductiebedrijf kwam voor
opnames. Sinds 2012 waren ze een
stel. Nicole vond kinderen leuk, al
hadden Bart en zij zelf heel bewust
geen kinderen. Wel wilde ze iets voor
kinderen doen en werd ze voorlezer
en codrdinator bij VoorleesExpress,
om kinderen te helpen hun taalvaar-
digheid te verbeteren. Kinderen von-
den haar geweldig: ,,Ze kwam heel
zacht over. Ze had iets ‘prinsesserigs’
dat kinderen aantrok.”

Toen Bart haar leerde kennen was
Nicole nog niet bezig met yoga, maar
wel een fanatiek sporter. Ze kwam
ermee in aanraking toen er yogales-
sen werden gegeven op het ‘strandje’
van Onder de Leidingstraat op Strijp
S, toen nog op het bouwterrein.

Nicole volgde verschillende oplei-
dingen en werd yoga-teacher. Met
die combinatie van yoga en haar ken-
nis over de Indiase voedingsleer
ayurveda was een eigen yogastudio
haar droom geworden. Iedereen, ook
mensen die het niet konden betalen,
zou daar lessen moeten kunnen krij-
gen, vond ze.

Toen plotseling een ruimte voor
een studio werd gevonden op het
Pastoor van Arsplein, ging ze er me-
teen aan de slag. Maandenlang
werkte ze keihard om er een echte
mooie yogastudio van te maken, die
de naam By Veda zou krijgen. ,,En
denk maar niet dat wij de verfkwast
mochten aanraken”, zegt haar vader.
Alles was klaar om te starten in janu-
ari. Maar Nicole overleed heel plotse-
ling, op 27 december.

Gescheurde aorta

,,Met Kerstmis voelde Nicole zich
niet goed. Ze bleef last houden: geen
energie, ze had het koud, was echt
beroerd.” Na de kerstdagen ging ze
naar de huisarts. Daar viel ze letter-
lijk om. Een ambulance kwam, die
haar naar het ziekenhuis bracht. Re-
animeren mocht niet baten. Nicole
overleed aan een gescheurde aorta.

Voor Bart, Antoon en Mientje is
het nog steeds niet te bevatten. Toch
wist Bart in de chaos en ontredde-
ring wat hem te doen stond. ,,We
spraken ook wel eens samen over de
dood. Controlfreak als Nicole was
had ze al zelf de muziek voor haar
uitvaart uitgezocht. Ze had een play-
list op Spotify.”

In plaats van lesgeven in haar
nieuwe studio lag Nicole daar opge-
baard. Het was verdrietig en indruk-
wekkend tegelijk. Als eerbetoon aan
Nicole blijven al haar digitale lessen
toegankelijk voor iedereen, op www.
by-veda.com



